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Ton, wij gingen uit elkaar na het telefoongesprek dat we voerden na jouw bezoek aan Frank. 
 
De vraag die ik aan jou heb is: Wil je niet sneller gaan dan ik aangeef. Want daarin ligt de kern van 
wat het doel is van dit gesprek voor mij. 
 
Ik heb absoluut vertrouwen in het feit dat jij het voor mij goed wilt doen. 
 
Maar ik voel heel sterk: ga niet te snel. Dat voelt niet veilig. Dan haak ik af. Ik probeer uit te leggen 
waarom. 
 
"hij wordt goed verzorgd" 
"hij toont berouw en het betekent voor hém veel" 
"aansluiten van Mieke" 
"ze spreken er met elkaar over, de nieuwe vrouw, de dochter, de ex" 
 
De openheid daar is bedreigend, ik wantrouw die zeer. Juist in die openheid ben ik toen voor mijn 
gevoel ingetrapt en heeft veel schade gedaan. En juist die openheid voelt alsof ik speelbal wordt net 
als toen. 
En die openheid ontneemt mij de kans om boos te zijn en te laten weten wat het met mij gedaan 
heeft. Ik wil niet horen wat het met hen gedaan heeft. Dat kan ik niet, ik moet eerst mijn eigen 
gevoel kunnen uiten. En dat mag niet beïnvloed worden door dingen van hen ... ik ben erg bang voor 
een herhaling van wat er destijds gebeurde.  
Dat mijn gevoel wordt gemanipuleerd. 

 het viel wel mee,  

 jij had ook je aandeel,  

 wij bedoelden het zo goed,  

 wij hielden van jou,  

 jij wilde het toch graag,  

 zo erg was het niet,  

 het was een relatie,  

 wij wisten niet dat jij het niet wilde,  

 waarom heb je dat niet gezegd. 
 
En dat mijn harde werken om de dingen te benoemen voor wat ze waren wordt ingezet voor hun 
proces en zielenrust. 
 
Mijn bedoeling is niet dat ik hem (en haar) vergeef zodat hij met een gerust hart kan sterven. 
 
Mijn bedoeling is dat ík verder kan en mijn gevoel over wat er gebeurd is en wat dit in mijn leven 
heeft betekent bij hen kan neerleggen. 
 
Ik heb, op dit moment in mijn proces, geen interesse in informatie over wat het voor hen betekent. 
 
Ik wil mijn verhaal op papier hebben, aangifte doen, en daarna het gesprek. 
 
Zodat mijn verhaal intact blijft. 
 


